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Er zijn van die vrouwen wiens namen
eeuwen na hun sterven nog steeds met
ere genoemd worden. Soms is dat om-
dat zij veel mochten betekenen in het
leven van hun kind (Monica) of echtgenoot (Katharina von
Bora). Soms ook gewoon omdat ze in het geheel van Gods
Kerk een plaats hadden (Mary Winslow en Ruth Bryan). Over
vijfentwintig van deze vrouwen schreef mevrouw Karels-

Meeuse een levensschets. Van de ene vrouw is meer te mel-
den, dan van de andere, maar juist de toevoeging van citaten
uit brieven en dagboeken én fotomateriaal brengen de vrou-
wen ‘tot leven!.

Een schets is altijd beknopt, en nodigt soms uit tot meer.
Daarom is het een goed idee geweest om achterin het boek
een kopje "om verder te lezen” op te nemen. Over een aantal
vrouwen zijn biografieén op de (tweedehands)markt, van an-
deren zijn hun dagboeken in het Nederlands verschenen.

Dit boek, in een prachtige uitvoering, is prima geschikt om in
deze wintermaanden al mediterend te lezen.

Ada Scbouten—Vervips
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